
 
 
 
22-07-31, Aalden 
Voorganger ds Wina Hordijk, organist Irma Zuur. 
 
 
Psalm 145: 3  
 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 145: 5 
 
Kyriëgebed 
 
Lied 221: 1,2 
 
Lezing: Genesis 18: 16-33 uit de NBV21 
 
Psalm 145: 5 uit De Nieuwe Psalmberijming 
 
Rechtvaardig is de Heer in wat Hij doet. 
Hij blijft zijn schepping trouw en doet haar goed. 
Hij wijst de wens niet af van wie Hem eert;  
wie redding zoekt bij Hem blijft ongedeerd. 
Aan wie Hem liefheeft, blijft de Heer verbonden,  
maar wie in zonde leeft, richt Hij te gronde. 
Ik zal zijn naam voortdurend eer bewijzen. 
Laat alles wat bestaat Hem altijd prijzen. 
 
Lezing: Lucas 11: 1-13 uit de NBV21 
 

Lied 370 
 
Overdenking 
 
Lied 23: 1,2,4 (mel. Ld. 1008) uit Het liefste lied van overzee dl. 2  
 
Hoor, als wij eendrachtig bidden  dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt  goed en eerlijk wordt verdeeld,  
dat de daadkracht van de liefde  onze woorden aanbeveelt. 
 
Voer uw wereld naar de vrijheid!  Uit haar wanhoop opgestaan,  
zal zij, haat en nijd te boven,  dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten,  hoop door goedheid kan ontstaan. 
 
Schepper God, Gij die dit leven  met uw eigen naam bedacht,  
stel ons Christus’ weg voor ogen  die ons dichter bij U bracht;  
dat de aarde door ons toedoen  haar bestemming vinden mag. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Moment voor de collecte 
 
Lied 425 
 
Zegen 



 
 


