
Zondag 28 augustus. Voorganger ds Wina Hordijk, organist Erik Nijzink.  

 

 

Welkom en mededelingen  

 
Lied 216: 1,2 

 

Bemoediging en groet  

 

Lied 216: 3 

 

Kyriëgebed  

 

Lied 326: 1,2,5 

 

Lezing uit het Tweede Testament: Luc. 14: 1, 7-14 (NBV21) 

 

Lied 991: 1,2,3,4 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Deut. 24: 17-22 (NBV21) 

 

Lied Psalm 146: 4,5 uit De Nieuwe Psalmberijming  

 

4 Hij doet recht en zal bevrijden  

wie niet weet wat vrijheid is,  

voedt royaal wie hongerlijden,  

redt uit de gevangenis. 

Blinde ogen opent Hij;  

wie gebukt gaat, staat Hij bij. 

 

5 Hij beschermt de vluchtelingen,  

heeft wie eerlijk leven lief. 

Weduwen zien zegeningen,  

wezen geeft Hij perspectief. 

Maar de levensweg loopt dood  

van wie doen wat Hij verbood. 

 

Overdenking 

 

Lied 993: 1,3,5,6,7 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

(Herinnering aan de) collecte  

 

Lied 791: 1,4,6 

 

Zegen met gezongen amen 

 

 


