
PG Aalden Zondag 2 november 2025 

Inzegening van het huwelijk van 

Tayf nawar  Alnajim abou dargham en Arij Kaddour 

 

Begroeting 

Welkom Arij en Tayf, 

Welkom aan allen, vrienden, kennissen, 

mensen van dichtbij en mensen van veraf. 

Gelovige mensen en zoekende mensen, 

mensen geraakt door liefde, 

soms ook gekwetst 

en toch gekomen.  

Welkom aan u allen! 

  

We zijn hier bijeen in het huis van God.  

In deze ruimte klinken keer op keer  

de oeroude woorden van vrede, liefde en trouw. 

In deze ruimte zijn we samengekomen  

rond Arij … en Tayf …. 

Verschillende wegen hebben jullie hiertoe geleid.  

Gezamenlijk willen jullie verder gaan.  

Vandaag zullen jullie een verbond sluiten, 

in liefde, uit genegenheid.  

Deze verbondenheid willen jullie delen 

met ons, en met God. 

Hij zal jullie zegenen.  

 

Bemoediging 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer,  

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

We zingen:  Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus. 

Gebed 

Lezing uit de heilige Schrift: 1 Johannes 4, 7-16 (NBV21) 

Een paar woorden bij de lezing 

We zingen: Lied 791: 1 2 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 

Huwelijksinzegening 

 

Inleiding: ‘In eerbied en vrolijkheid’   

Vragen 

Tayf nawar en Arij, mag ik jullie vragen te gaan staan, elkaar de 

rechterhand te geven en je liefde te bevestigen ten aanhore van de 

getuigen, door te antwoorden op de vragen die ik jullie ga stellen. 

 



Tayf aanvaard jij je vrouw Arij als een geschenk uit Gods hand en wil 

jij haar naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en kwade 

dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood je 

zal scheiden? 

Tayf: Ja 

 

Arij aanvaard jij je man Tayf als een geschenk uit Gods hand en wil jij 

hem naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en kwade 

dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood je 

zal scheiden? 

Arij: Ja 

 

Willen jullie verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor hen die 

aan jullie zijn of worden toevertrouwd? 

Tayf en Arij: Ja, dat willen wij. 

 

Bruid en bruidegom knielen 

Gebed  

 

Zegen  

 

Gemeente gaat staan 

Wij zingen: NLB 363  

 

Dat 's HEREN zegen op u daal';  

Zijn gunst uit Sion u bestraal';  

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;  

Looft, looft dan aller heren HEER.  

 

The LORD now bless you from above, 

from Zion in his boundless love  

our God who made both earth and sky. 

Praise be to Him, the LORD most High. 

 

Gemeente gaat zitten, Arij en Tayf gaan staan 

Overhandiging trouwkaars en trouwkaart 

 

Bruid en bruidegom gaan zitten 

Wij zingen: Lied 788: 1, 2 en 3 ‘God die in het begin’ 

 

Dankzegging en voorbede 

Stil Gebed  

Onze Vader (gezamenlijk) 

 

Slotlied: Lied 415; 1, 2 en 3 ‘Zegen ons, Algoede,’ 

 

Zegen 


