
Protestantse Gemeente Aalden
Feest van de Geest- Viering met Kunst in de Kerk

Thema: Elkaar Verstaan
Zondag 24 mei 2026

Vijftigste Paasdag: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood

Pinksterjubel (vanaf 10.00 uur)
‘Kom laat ons deze dag,’ Lied 672: 1, 4 en 7

‘Mensen van het vuur zijn wij’
Tekst Alfred Bronswijk, Mel. Lied 314.

Mensen van het vuur zijn wij,
door de vlam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven.
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

Intrede

Welkom, door de diaken

- Wij gaan staan –

Intredelied Lied 56: 1, 2 en 3 ‘Word stil nu de Ene tot ons komt’
Uit: Het liefste lied van overzee, deel 1 Sytze de Vries

1. Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn.
Want heilig is de grond waar Hij aan ons verschijnt.
Hij vestigt hier zijn tent: een hart dat eerbied kent.
Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn.



2. Word stil, nu de Ene ons omstraalt, ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,
van alle licht de bron, weldadig als de zon.
Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons koestert in zijn licht.

3. Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt.
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt.
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit.
Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt.

Moment van verstilling

Groet en bemoediging
v. De Eeuwige met u allen!
g. zijn vrede met u!
v. Gods vuur in ons midden,
g. geestkracht waardoor wij Elkaar Verstaan!
v. Onze hulp is de naam van de Heer,
g. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. die schept en herschept door zijn Geest
g. die ook ons geschapen heeft, die nooit loslaat het werk van zijn handen.
a. Amen.

Gebed van toenadering
v. Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,

en koestert met zijn stralen,
g. wek God zo ook mij!
v. Zoals de zon ons geen dag in het donker laat,
g. laat ons uw trouw ook nu weer dagen!
v. Zie wat ons zorgen baart,
g. hoe wij op zoek zijn naar wat adem geeft,
v. omdat er steeds donkere wolken zijn,
g. verbijstering en onrust hun schaduw vooruitwerpen.
v. Als een bloem reiken wij naar de zon,
g. als waren wij schilders op zoek naar hemels licht.
a. Amen.

- Wij gaan zitten –

Kyrie en Gloria Glorialied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’
- ingeleid door een smeekgebed -

Feest van de Geest: Elkaar Verstaan

Gebed om de heilige Geest (gezongen)
Lied 680: 1 en 4 ‘Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,’



De heilige Schrift

Schriftlezing: Handelingen 2,1-13(NBV 21 in het Nederlands en Yoruba)
(lectoren: Heleen en Abidemi).

Zingen: Lied 701: 1, 2, 3 en 4 ‘Zij zit als een vogel, broedend op het
water,’

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: Lied 686: 1, 2 en 3 ‘De Geest des Heren heeft,’

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken
Bestemming bloemen en mededelingen
Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht –

Gebeden
Gebed over de gaven
Pinkstergebed
Stil gebed
Onze Vader (gezongen) Lied 369b ‘Onze Vader in de hemel’

Zending en Zegen

Slotlied: Lied 43: 1, 2, 3 en 4 ‘Ongestraft mag liefde bloeien’
Uit: Het liefste lied van overzee, deel 1 Sytze de Vries

1 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.



3 Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron.

Zegen

a. Amen (gezongen)

Wij wensen elkaar goede Pinksterdagen!


